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Namasté geachte donors, 

sponsors en sympathisanten, 

Wat een rollercoaster alweer in 

2023.  Sommige projecten geraken 

moeilijk van de grond., ons medisch 

kamp gaat niet en dan toch wel van 

start.  De timing lukt maar niet voor 

project- en kampbezoeken.  Wegen 

worden (her-)aangelegd (Dakar 

piste) want omleidingen zijn er amper.  Bestellingen van medisch materi-

aal verliepen stroef.  En oh wee, onze vaste computerleverancier geraakt 

deels verlamd.  Ons logo: ‘Rimpels in een oceaan van bergen’ kon op 

diverse manier geïnterpreteerd.  Het werd bijna te veel voor Corneel.   

En toch! Toch hebben we, vastbesloten dat we zijn in 2023 heel wat 

moois gerealiseerd in deze verre en vooral hoge uithoek van de wereld:  

• Ghunsa Hospitaal in het verre oosten is nu volledig uitgerust.   

• Het waterproject in Salanggiri gaat eindelijk van start. 

• Onze 9de medisch kampentour ging na aarzelen alsnog succesvol. 

• Onze gesponsorde schoolkinderen kregen heel wat TLC. 

• Het Bhakimele schoolproject werd mooi afgerond en ingehuldigd. 

• De opgevangen hostelkinderen werd bijna allemaal terug met hun 

families herenigd maar worden verder opgevolgd en ondersteund. 

• Het Kind-, Familiezorg- en Trainingscentrum is in volle opbouw. 

Niet min voor onze kleine 4de Pijler organisatie, of niet?  En, dit konden 

we alleen maar met uw financiële hulp.  U, individuele en institutionele 

sponsors, scholen, clubs en partnerorganisaties zijn onze brandstof. 

In 4,5 maanden meer dan 7500 km gereden waarvan 70% off-road é een 

gemiddelde snelheid van 30 km/uur!  Onze 4x4 pick-up ziet af, alsook de 

chauffeur en meerijders, maar is de perfecte wagen hier.  Opvallend: er 

rijden hier precies wel al meer elektrische wagens rond dan bij ons. 

Lees a.u.b. vooral verder voor alle details en meer nieuws want Nepal 

blijft zo verrassend, meeslepend, verwonderend, inspirerend, visueel 

prikkelend, diepgaand, divers en uitdagend.  Nepal verveelt immers nooit! 

Met vriendelijke groeten van rapporteur 

Paul Vande Moortel, het Bsure-team met 

Dr. Jan Dryhoel, Jolanda Bijl van Nepali 

Children (NL) en de Nepalese Jana Hi-

taishi Foundation.  Veel leesgenot!  
 

Noot: Dit verslag is handgemaakt, van eigen bodem en 100% Chat GPT vrij! 

Komen o.m. aan bod: 

Plechtige inhuldiging van de 

Bhakimele Secondary School: 

Ambika Secondary School: 

Start Kind-, Familiezorg- en 

Trainingscentrum in Suikhet: 

Op de valreep: Medisch Kamp 
 

  

Gunsha hospitaal van nieuw 

materiaal voorzien: 

 
Waterproject en meer: 
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Project afgerond en plechtige geopend: de Shree Bhakimele Secondary School. 

Over vele jaren gespreid en met vele toe-

lagen en donaties uit een tiental landen kan 

deze school eindelijk zelfstandig zijn ei-

gen weg gaan om kwaliteitsonderwijs aan 

te beiden aan rurale schoolkinderen.  Met 

vallen en opstaan en eeuwige budgette-

korten staat er hier nu een volwaardig en 

aardbevingsbestendig schoolgebouw met 

degelijke toiletten en computer- en we-

tenschapsklassen.   

In onze openingsspeech hebben we de le-

raars en schoolcomité wel stevig op het 

hart gedrukt dat dit slecht de basis 

(goede) is en dat ook zij na al onze (incl. al 

onze sponsors) enorme inspanningen gele-

verd hebben en ook voldoende tools hebben 

aangereikt om de kwaliteit van het onderwijs op te trekken.  Want daar draait 

het uiteindelijk toch om, niet?  Laten we verder de foto’s spreken van het leuke 

openingsfeest met muziek, optredens, dans en eten en drinken.  Mooi resultaat! Oude school 
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De Ambika Secondary school met ons Studiefonds blijft onze aandacht krijgen. 

Hier zijn we al 8 jaar bezig en bfocussen ons nu meer op de 

inhoudelijke kwalitetisverbetering van het onderwijs.  We hopen hier 

in de toekomst ook soms vrijwillige leraars van bij ons te sturen. 

Dit jaar mochten we dankzij een toelage van de Nato Charity Bazaar 

een heuse biologie en sciencelab inrichten.  De derde graad kan hier 

nu serieus wetenschapsonderwijs krijgen.   

Door de kwaliteits-verbetering van het onderwijs in deze school is de 

school wel populairder geworden en zelfs verdubbeld in aantal van 

375 naar 800 studenten.  Dit brengt nu wel capaciteitsproblemen met 

zich mee waar we de nodige aandacht moeten aan geven.  Zo is het 

1ste leerjaar intussen gesplitst want eerlijk gezegd, 60 kinderen in de 

klas voor dat moeilijke jaar waar ze pas voor het eerst leren lezen en 

schrijven in ondoenbaar, ook in Nepal. 

Met onze trouwe individuele sponsors blijven we ook studentjes 

begeleiden met extra studiebegeleiding, schoolmateriaal en 

uniformen via ons Studiefonds.  De allerarmsten krijgen er ook kledij 

bij.  Zes maandelijks is er ook een tand check-up.  Thans worden zo’n 

30 kinderen ondersteund.  Dit in samenwerking met Nepali Children 

uit Nederland en onze Nepalese partner Jana Hitaischi Foundation. 

 
Onze gesponsorde kinderen schuiven aan in de rij voor hun 

dentale check up met Dr. Jan en een lokale tandarts. 
Schooluniformen, schoolmateriaal, prijzen, warme kledij 

en naschoolse opvang.  Enkele dingen die we doen voor 

onze gesponsorde schoolkinderen. 
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Op de valreep kwam er toch een 9de medisch en tandzorgkamp met Dr. Jan. 

De voorbereiding van dit kamp verliep dit jaar nogal stroef.  Gaan of niet gaan?  Immers, een degelijk kamp opzetten 

vergt heel wat organisatie en planning.  We worden een dagje ouder en twijfelen soms of we het nog aankunnen.  

Werken in Nepal is immers geen sinecure als je het op zijn westers wil doen.  Dit jaar was het al september voor het 

groen licht brandde en was er geen budget.  De oh, zo belangrijke festivals Dashain en Tihar komen eraan en er is 

geen geld ingezameld.  Een dringende oproep aan onze trouwe sponsors gaf gelukkig wat ademruimte.  De gevolgen 

van de moesson en staat van de wegen spelen ook mee.  Maar met nieuwe moed en alle hens aan dek vlogen we erin, 

want enkele beloftes waren voordien al gedaan en vele patiënten waren op ons aan het wachten.  En zo geschiede! 

Op 29 september dan stond daar, gepakt en gezakt zowaar Dr. Jan Dryhoel op ons te wachten 

in de luchthaven van Kathmandu waar ook onze huidige en ex-verpleegster met mijzelf aan –

je weet intussen wel- gemiddeld 33 km per uur van het 200km westelijke Pokhara afgereisd 

waren met een volgestockte pick up.  Een cappuchino later begonnen we aan onze jaarlijkse 

krachttoer en reisden onmiddellijk door naar het noordelijk gelegen Langtang gebergte waar 

we voor de eerste keer een kamp opzetten in Kyangjin op uitnodiging van een oude gids Tenzin 

Tamang die we reeds vele malen over 25 

jaar op kleine schaal hielpen met zijn 

hostelkinderen in het dorp en Kathmandu. 

Met veel geduld en diplomatische 

gesprekken met de autoriteiten van het 

nationaal park mochten we gratis doorrijden 

(weinig budget!) om dan ter plaatse in het 

toeristenhotel helaas wel de volle pot te moeten betalen wat zeer 

teleurstellend was.  Immers, de lokale verplegers aten soms mee en 

ook dat werd ons aan de volle pot aangerekend.  Jammer. 

Om daarna in het andere uiterste met ons 

gat in de boter te vallen.  Ooit waren we te gast in Fulbari nabij Durban in Myagdi waar 

het moeilijk te geraken en slapen was en we er door o.a. de Corona periode niet meer 

geweest waren.  Deze keer waren ze er vlug bij om zich op onze lijst te krijgen.  Het was 

de tweede keer en men had zich wel heel degelijk voorbereid.  De plaatselijke Sahaara 

Youth Club organiseerde alles, maar dan ook alles.  Een gloednieuwe lodge voor ons alleen 

met welkomscomité.   

Van het hotel in Durban was het 10 minuten rijden naar Fulbari in een zijvallei waarbij de 

weg amper te overwinnen (hoogtevrees) wegens een landverschuiving en een groot gat aan 

de afgrond!  Iedereen dan maar te voet buiten de chauffeur 

(mijzelf) natuurlijk.  Aan de school waarbinnen we zouden 

werken stond een lange wachtrij om op de wachtlijst te komen.  

Ze kwamen van uren ver met door de club gehuurde jeeps!  

Perfecte organisatie, wat een verademing! 

Binnen was er een afgemaakte toegang om de patienten druppelsgewijs binnen te laten.  

De vergaderzaal was opgeruimd en gepoetst met tussenschotten voor de privacy en extra stopcontacten en 

verlichting.  Een zestal jongeren hielpen de pichup leegmaken en alles naar boven te sleuren.  Aan de ingang van de 

school, trap en werkruimte waren borden aangebracht en vuilbakken met plastiek voor de hygiëne.  Nooit meegemaakt.   

Drie dagen en een extra dag erbij behandelden we hier honderden patiënten.  Thee en koekjes op tijd en ‘s avonds 

was er al een kraan de weg an het herstellen: speciaal voor ons!   

Ikzelf, deels werkloos tijdens het kamp zelf, werd rondgeleid in 

het dorp en omgeving waar ik hun eigen Wifi-installatie (gratis 

voor gans het dorp) en de bouw van een kleine 

waterkrachtinstallatie mocht aanschouwen.  Immers, verderop 

heeft een Japanse firma grote tunnels aangelegd voor de afvoer 

van een grote centrale en deze slimme boeren maken nu een kleine 

zijtunnel om dat zelfde afvoerwater af te tappen voor een nieuwe 

eigen installatie.  Slim-slim-slim.   
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Bij het hartig afscheid betaalde ik nog onze hotel en 

restaurantrekening waarna ik prompt terrechtgewezen werd 

dat wij die niet hoefden te betalen want wij waren een ‘civiel 

team’ en ‘te gast’.  Waw, respect voor die jongens en meisjes.  

Het kan dus in Nepal blijkbaar toch perfect georganiseerd en 

geregeld worden.  Daandebadh (dankuwel) Sahaara Youth Club. 

Daarna volgde een hopeloze poging om een eerste keer een kamp 

op te zetten in het Mustang gebied.  Dat terwijl de Eerste 

Minister er op bezoek kwam en we in de weg zouden lopen.  Dan 

maar een korte uitstap naar het heiligdom Muktinath op 3850m 

maar ook daarvoor hebben we een uur voor moeten 

onderhandelen om vrijgeleide te krijgen.  Ieder half uur werden 

we trouwens opgebeld om te vragen waar we zaten. 

En zo, het schema overboord en dan maar vervroegd naar onze 

vaste stek in onze eigen hulppost in Chitre.  Het Dashain 

festival begon net dus was de opkomst minder dan verwacht 

maar daardoor konden we eindelijk eens op tijd een werkdag 

afsluiten.  Doorgaans halen we zo’n 50 patienten per dag maar 

dat is zeer belastend voor onze dokter met zijn 76 jaren.  

Zeker als je goed werk wil afleveren. 

Aan de andere kant van de wereldberoemde Kali Gandaki vallei 

(7000m hoogteverschil) op de flanken van de Dhaulagir (8472m) 

waren we ook voor een tweede keer te gast in het geboortedorp 

Chimkola van onze verpleegster Sharmila.  Als voorzitter moest 

ik ondertussen de plechtige inhuldiging bijwonen van de 

Bhakimele school (zie eerste artikel) hogerop dus maar kwamen 

ze ons Bsure-team halen met lokale jeeps.  Alweer prima 

georganiseerd en het festival nam geen prioriteit boven hun 

gezondheidstoestand.  Meerdere keren naar dezelfde plaats is 

aangenaam want de organisatie verloopt stukken beter.  Het 

blijft een prettig weerzien en ook vorige patiënten op te volgen.  

Daarna terug naar ons hoofdkwartier in Pokhara om nieuwe 

geïnteresserden te vinden tijdens deze drukke feestdagen.  

Saittighatta waar we een aantal jaren ook waren heette ons 

welkom met verblijf in een viskwekerij.  Alle dagen vis, een 

welkome afwisseling in ons dalbhat-noodlesoep-mo:mo’s menu.   

Tot slot hielden we nog een eendagskamp in het nieuwe Kind-, Familie Zorg en Trainingscentrum in Suikhet waar 

we ook al onze gesponsorde schoolkinderen van de Ambika school behandelden.  Dit in samenwerking met ook een 

lokale tandarts die later regelmatig in het centrum zal komen werken.  Meer nieuws hierover in volgend hoofdstuk. 

Helaas bleken echter een aantal verplichte rustdagen tijdens het Dashain/Tiahr festivals teveel voor onze dokter 

en besloot hij met heimwee onverwachts terug naar huis te keren.  Jammer, maar begrijpelijk als de planning niet 

aan onze Westerse gewoonten en verwachtingen kan voldoen.  Nepal bijft een land met een totale diverse maar 

andere cultuur en werkethiek dan wij gewoon zijn.  De ideale periodes voor ons zijn niet 

perse die van hen.  De moeilijke verplaatsingen, verblijfsomstandigheden, weer, 

dagindelingen en verlofperioden zijn veel factoren waar we geen controle over hebben 

maar bij ons als ‘ontwikkelde’ land graag mee uitpakken of is dat perceptie?.   

Een hartelijke dank en proficiat aan Dokter Jan Dryhoel om toch weer een verschil 

te maken voor zo’n 2000 patiënten die anders amper of niet zouden geholpen en dit 

sedert 2014 alweer.  Ook dank aan Sasina Purja en Sharmila Pun die alles gegeven 

hebben voor dit succes en last but not least onze sponsors die ook tijdens dit kamp 

onze verliezen hielpen bijpassen.  En passant: in de laatste 2 jaar is het 

gezondheidsbudget intussen gehalveerd in Nepal en blijven we dus heel hard nodig. 
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Nieuwe samenwerkingen met heel wat uitdagingen. 

Samenwerken maakt ons doelverruimend en -gerichter en efficiënter.  

Onderling overleg met andere invalshoeken en expertises maakt zoveel 

meer mogelijk en beter.  Met Jolanda Bijl en het bestuur van Nepali 

Children voelen we ons versterkt om ons blijvend in te zetten voor de 

oerculturen van de Himalaya. 

Voor, tijdens en na ons medisch kamp spendeerde ik heel wat tijd hier om 

dit groot impact project mee op te zetten.  De meeste kinderen vonden 

hun 

weg 

terug naar hun familie waarij ze blijvend 

ondersteund en begeleid worden.  Een sociaal 

assistent bezoekt ze wekelijks en de kinderen 

komen voor en na school nog bijles volgen in de 

hostel.  Voor het naar gaan krijgen sommigen 

nog een warme maaltijd tijdens deze 

transitieperiode. 

Dankzij een toelage van de Provincie West-

Vlaanderen en de 4de Pijler van 11.11.11 

transformeren we deze hostel tot een Kind & 

Familiezorg en Trainingscentrum voor de 

Hemja vallei op zo’n 15km van Pokhara. 

In de voormalige slaap- en studieruimtes richten we een kantoor in 

en een lokaal werd omgevormd tot een volwaardig tandartskabinet 

waar ook eerste hulp kan verricht worden. 

Er is een voorlichtings- en vergaderruimte en straks komen er nog 

een consultatielokaal, kinderopvang en verblijfskamer voor 

dringende en korte opvang van kinderen en families.  Enkele 

ondersteunde families leren er in de tuin ook agrarische technieken 

en kunnen ondertussen nog zelf eigen voedsel kweken. 

Later hopen we nog een groot verdiep bij te bouwen om grotere 

evenmenten te organiseren met vooral middenveld groeperingen 

zoals de moedercomité’s uit de buurt. 

Intussen sprongen nog meer partners aan boord en verwelkomden we 

Stichting Nepal en Wilde Ganzen uit Nederland die vooral de 

inhoudelijke en praktische werking mee helpen financieren.  Er zijn 

immers thans 4 personeelsleden; zijnde een CEO, Program Manager, 

Sociaal en financieel Assistente ingehuurd wat de werkingskosten 

enorm verhoogd.  Ook een psycho-sociaal assistent dient nog 

gevonden.  Ganse families moeten nu worden geholpen en opgevolgd 

en dus waren meer partners van doen.  De grootste uitdaging echter 

is nu de intrensieke eigen werkmethodes, doelsstellingen, 

restricties en rapportage te stroomlijnen en op elkaar af te 

stemmen.  Geen sinecure.  Lees hierna Jolanda’s verhaal. 
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Een Terugblik op 2023 door Jolanda Bijl. 
 

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest om in Nepal ontwikke-

lingswerk te mogen doen.  Het land kampt met grote problemen en deze 

lijken steeds groter te worden.  Zo zien we dat momenteel meer dan 

80% van de jongeren naar het buitenland vertrekken om te studeren of 

om geld te verdienen.  Hetzelfde geldt voor mensen die graag een hoger 

salaris willen ontvangen dan de lage lonen die in Nepal worden betaald. 

De gevolgen zijn groot.  Enerzijds zien we dat 

de geldstromen uit het buitenland de belang-

rijkste inkomstenbron zijn geworden in Nepal.  

Veel families zijn afhankelijk van het geld dat 

hun familielid maandelijks opstuurt.   

Helaas stimuleert dit de Nepalese volksaard 

om daardoor zelf niet meer actief te zijn om 

werk te vinden of om een bijdrage te leveren 

aan het opbouwen van hun lokale woongemeen-

schap. 

Anderzijds zien we ook dat de economie ont-

wricht wordt.  In Nepal zie je steeds meer 

vrouwen met hun kinderen achterblijven en 

mensen die te oud zijn om een betaalbare baan 

te hebben.  Ook kennis van net afgestudeer-

den wordt niet in het land benut maar in het 

buitenland ingezet. 

De vraag rijst dan ook op welke wijze we het 

beste door kunnen gaan met ontwikkelingshulp.  

Himalayan Projects en Nepali Children hebben 

in 2023 daarvoor samen naar een oplossing ge-

zocht. 

We realiseren ons heel erg goed dat de ach-

terblijvers een zwaar bestaan hebben.  We 

hebben daarom nagedacht over een manier 

waarop we de cyclus voor hen kunnen doorbre-

ken.   

Het plan dat we daarvoor uitgedacht hebben 

noemen we Family service: het ondersteunen 

van gezinnen om hun situatie te verbeteren.   

Het gaat er daarbij om dat ze herontdekken 

wat hun eigen kracht is en wat hun mogelijk-

heden zij.  De eigen krachten kunnen ze inzet-

ten om te bereiken wat ze willen.   

Belangrijke vragen daarbij zijn: Wat kan ik? 

Wat heb ik? Wat weet ik? Wat wil ik? 

Family service is daardoor een maatwerkoplossing. Een oplossing waarbij de gezinsleden zelf in actie 

moeten komen en waarbij Himalayan Projects en Nepali Children ondersteunen om ervoor te zorgen dat 

ze door blijven gaan, niet opgeven en zichzelf kunnen gaan redden. 
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Voor de ouders die hun kinderen naar het hostel hadden gebracht zijn er 

verschillende programma’s opgesteld: 

- Trainingen om bewust om te gaan met persoonlijke hygiëne, hygiëne 

in de woonomgeving, te leren sparen, verantwoorde maaltijden ed; 

- Openen van bankrekeningen en de begeleiding bij beheer, sparen…; 

- Zoeken van werk zodat er wekelijks inkomsten zijn; opleidingen…; 

- Medische ondersteuning en voorlichting; 

- Studiebegeleiding van alle kinderen in het gezin. 

Op dit moment worden deze programma’s uitgebreid naar meer mensen in het dorp Hemja om daarvan 

gebruik te kunnen maken.  

Het positieve resultaat is dat de kinderen uit het hostel weer terug 

konden keren naar hun familie.  Voor de persoonlijke ontwikkeling van 

kinderen is dat erg belangrijk.  Ze hadden het heel erg goed in het 

hostel omdat ze hier hebben geleerd om te gaan met rust, regelmaat 

en reinheid.  Ze kregen er goede voeding en gingen elke dag naar 

school. Maar diep van binnen misten ze allemaal hun familie.   

Maar ook omgekeerd: de familieleden misten hun kind.  Het is vrese-

lijk dat je tijdens elke maaltijd een lege stoel ziet omdat je zoon of 

dochter noodgedwongen uit huis is geplaatst.  De ouders waren dan 

ook enorm blij dat er steun is zodat de kinderen weer terug konden 

keren.   

Er is afgesproken dat de steun drie jaar duurt en dat de gezinnen in deze 

periode alle hulp krijgen die ze nodig hebben.  Alle kosten blijven betaald 

worden door jullie, onze sponsoren!  Onze lokale partner organisatie Jana 

Hitaishi Foundation blijft praktische maatwerk en ondersteuning geven. 

Dit is niet het enige dat we gedaan hebben.  Himalayan Projects en Nepali 

Children hebben ook een tandartsenpraktijk opgezet.  Himalayan Projects 

heeft de volledige inrichting geregeld en Nepali Children heeft vooral ge-

holpen om het project op te zetten.  Eind 2023 zijn de eerste tandartsbe-

handelingen gratis gegeven voor mensen die anders deze medische zorg niet 

zouden krijgen. 

Nepali Children ondersteunt al jaren kinderen op de overheidsschool Ambika.  We kwamen erachter 

dat ook Himalayan Projects op dezelfde school ook kinderen ondersteunt.  Onze hulp was verschillend 

en ook de criteria om kinderen wel of niet te helpen verschilde. 

Toen we dit ontdekten, hebben we verschillende gesprekken gevoerd om dit op een lijn te krijgen.  De 

uitvoerende organisatie daarvoor is Jana Hitaishi Foundation.  Zij coördineert dat de sponsorgelden 

voor de juiste kinderen wordt besteed.  Op dit moment worden 30 kinderen op deze manier geholpen. 

De ouders zijn volledig vrijgesteld van enige bijdrage. 

We kijken met spanning uit wat 2024 ons zal brengen.  We zullen op zoek gaan naar intensievere 

samenwerking.  Samen staan we sterk. 

In elk geval weten we dat we in maart een groot sponsorprogramma gaan doen 

op een school in Nederland.  De opbrengsten hiervoor zullen volledig besteed 

worden aan het tandartsenproject om ervoor te zorgen dat de komende jaren 

er voldoende financiële middelen zijn om in Hemja heel veel mensen een tand-

artscontrole te laten ondergaan en de basis tandheelkundige zorg te verrichten. 

Paul en ik zullen een paar maanden samen in Nepal te zijn om de ondersteuning 

te geven aan mensen die het nodig hebben, die buiten de boot dreigen te vallen 

en daardoor in een negatieve spiraal blijven of terecht komen. 
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Zuurstof voor het Gunsha hospitaal! 

Ver, ver weg in het ganse oostelijke uithoekje van Nepal.  

In de schaduw van het Kanchenjunga-gebergte ligt een 

medische post op 3589m.  Hier, nabij Sikkim (India) en 

Tibet (China) wonen vooral sherpa’s en Tibetanen.  De 

meeste sherpa’s proberen van het bergtoerisme te leven, 

de Tibetanen leven in een vluchtelingen settlement en 

zijn vooral herders.   

Om minimale gezondheidstoegang te garanderen hebben 

wij hier een aanzienlijke upgrade gedaan met belangrijk 

medisch materiaal.  Vooral zuurstof generators zijn erg 

belangrijk en een aanzienlijke verbetering t.o.v. de 

zware omslachtige zuurstofflessen die ook nog 2 we-

ken onderweg zijn voor hervulling.  Verder krukken, 

draagberries, maskers en hand-

schoenen, stethoscopen, sterilisatiemateriaal, glucose- en oxy-

meters, medisch toiletten en heel veel gips- en verbandmateriaal 

en wat klein gerief werd netjes achtergelaten in een hotel in 

Taplejung.   

Ook een tent, matrassen, hoofdlampen, en warme kledij en 

warmwaterflessen hoorde erbij voor de verplegers die soms heel 

hoog moeten trekken om gewonden en zieken op te zoeken in de 

alpenweiden en zomergehuchten wat basiscomfort te bieden.   

Niet alleen het Gunsha hospitaal maar ook die die van het ho-

gerop gelegen Tibetaans gehucht Foley krijgen hierbij hun lang 

verwachte bucketlist van medische uitrusting. 

Half december na al-

weer een ellenlange 

maar mooie toch van net geen 1000km geraakten we in de district hoofd-

plaats waar we alles overdroegen aan de plaatselijke journalist.  Onze 

vaste contactman trouwde net die dag en zat vlak op de grens met Tibet 

als waar zijn vrouw vandaan komt.  We hopen hier volgend jaar alles in de 

medische posten eens zelf aan het werk te zien.  Extraatje: onderweg 

mochten we de prachtige theevelden van Ilam aanschouwen.  Nu moet al 

deze uitrusting nog na de winter op de rug van dragers (sherpa’s) 2 dagen 

lang naar Gunsha gedragen worden. 

Kort nieuws van onze eigen hulppost in Chitre. 

Sedert 2006 runnen we onze eigen hulppost met onze eigen verpleegster 

in dient; thans Sharmila Pun.  Na vroeger meer dan een dag stappen zijn 

we nu in 4 ½ uur van Pokhara en ligt er zelfs asfalt over het laatste stuk.  

Toch blijft de leegloop van de vaste bevolking hier te versnellen en wor-

den alle medische posten van de buurt onderbenut.   

Daarom hebben we de lokale overheid gevraagd om de kleine posten al-

ternerend te bemannen om zo de 

staf meer te verdelen en een zin-

volle werklast te geven.  Buiten onze 

drukbezochte medisch en tandzorgkamp komen er hier nog te weinig mensen 

over de vloer.  Een duurzame gemeenschappelijke oplossing dringt zich op. 

Daar we over een mobiel tandartskabinet beschikken besloten we alvast onze 

vaste tandheelkundige inrichting naar het trainingscentrum in Suikhet over te 

brengen waar het nu veel zinvoller kan ingezet worden (zie ook art. op blz.6). 
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Beter laat dan nooit: het Salanggiri waterproject. 

Wederom een moeilijke bevalling.  Disputen over een paar 

vierkante meter grond, geweigerde toegang voor tractoren 

en bulldozer over privaat land, tijdelijk onoorbaar gebruik 

van een groot voorschot voor privédoeleinden, de inflatie en 

de schommelde wisselkoers.  Gehakketak over materiaal-

keuze, prijzen, oogsttijd, festivals en oneindige wegenwer-

ken zonder omleiding: het werd bijna ‘te veel voor Corneel’.   

In totaal 8 keer 8 uur over en weer over en weer gereden, 

soms ’s nachts zonder ontbijt om op tijd een vergadering te 

kunnen bijwonen voor de boeren op hun veld werken en ook 

strenge bewoordingen waren nodig om dit project eindelijk 

van start te krijgen. 

Het blijft een totaal andere cultuur en filosofie om in werken 

en na 30 jaar even uitdagend.  De enige rijke en van hoge 

kaste bewoner met zijn eigen waterbron op de top van het 

dorp weigert passage tenzij er iets voor hem in zit, ook al 

omdat het dorp zijn zoon geen groot ‘te duur’ contract voor 

de aanleg van de weg naar het dorp gegeven heeft maakte 

mij heel ongemakkelijk.  De lokale ‘Magar’ cultuur wil dat dan 

ook kopiëren en uiteindelijk met de zin: ‘Willen jullie geld of 

water?” zijn de verantwoordelijken, mede onder druk van de 

ganse bevolking toch van hun stoel gekomen en moet ik eerlijk 

toekennen erin gevlogen.  Ramp vermeden en nu op goede weg. 

Boven de school hebben de lokalen met de hand een gans ter-

rein geëffend en zware stenen verwijderd.  Met het lokaal 

comité en een aannemer die ook ons waterproject begeleidde 

in Siling (2016-

2019) wat verderop 

hebben we alles 

weer opgemeten en 

opgelijst (een paar 

kilometer waterpij-

pen, kraantjes, wa-

tertanks van 5000 

liter, omheining, ce-

ment, zand, grind en 

wat nog allemaal) 

om dan samen bij 

een grote distribu-

teur op een uur rij-

den de bestelling te 

plaatsen.  Vrijwilli-

gerswerk is dan ook 

echt werken! 

Intussen is alles zo-

wat geleverd en zijn de werken in volle progressie.  Oef!  Vol-

gend jaar hopen we u de resultaten te tonen: 51 families met 

hun eigen waterkraan alsook watertoegang in de velden!   

Met dank aan onze spon-

sor: de Provincie West-

Vlaanderen. 

Wachten tot de oogst van de baan is! 

Oude lekkende tank en nieuwe sitetank. 

Wie wast 

deze auto 

keer op 

keer? 

Het ganse dorp helpt mee. 
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Ondertussen bij ons in België. 

Terug in het land moet de kas weer gevuld en gelukkig zijn er buiten onze vaste spon-

sors ook wat scholen die onze dromen mee helpen realiseren.  Even belangrijk echter 

is ook de bewustmaking en sensibilisering bij onze bevolking en vooral jeugd over onze 

wereld met zijn diversiteit en zijn problemen.  Hetzelfde water en lucht voor ieder-

een, waarom ook niet dezelfde kansen?   

Dit jaar mochten we terug op de gulle steun rekenen van het Sint-Rembert Instituut 

in Torhout en het VTI in Brugge.  We mochten ook een infostand opzetten op de 

GROS-festivals in Oostkamp en Boom alsmede op het Brugse ‘Feest in ’t Park’.   
 

Nieuws van onze joint-venture: Aasha Project in Thimi. 

• Zij helpen in educatie, microkredieten en noodhulp.  Uitgebreid nieuws op: www.project-aasha.webnode.nl. 

Wat staat er allemaal op stapel in 2024 in Nepal? 

• Afwerking en plechtige opening van het waterproject voor 51 gezinnen in Salanggiri.  

• Het ‘Child-, Community & Family Hive Center’ wordt verder uitgebouwd tot een volwaar-

dig multifunctioneel centrum.  Familiebegeleiding, spaarprogramma’s, voorlichtingsacties, 

medische- en tandzorg zijn kerntaken die we met diverse partners voor alle behoefden van 

Hemja aanbieden.  Dit in samenwerking met de Jana Hitaishi Foundation in Nepal. 

• Met Nepalese lokale tandartsen gaan we verschillende scholen in de Hemja/Suikhet omge-

ving check-ups en behandeling aanbieden in het nieuwe community Center. 

• Uitgesteld: we hopen alsnog computers in het Rolpa gebied in de Shree Saraswati Se-

condary School.  Onze vaste computerleverancier en hersteller Krishna Raï liep helaas 

enkele hersentrauma’s op en hielpen we hem om er terug bovenop te komen.  We konden 

ook zijn inkomen niet af nemen en bij zijn concurrenten gaan.  Hij loopt, spreekt en typt 

nog moeilijk maar met therapie, geduld en wat geluk hopen we op zijn beterschap. 

• Onze medische post krijgt overheidssteun om de toekomst te verzekeren. 

• Samen met Jolanda Bijl van het Nepali Children checken we verschillende nieuwe project-

mogelijkheden uit met voorkeur voor marginale afgelegen dorpen en communities.  Helaas 

stopt deze Nederlandse stichting ermee in 2024 maar een drietal bestuursleden voegen 

zich bij ons om samen hun en onze projecten samen verder te zetten.  Daarom gaan Paul en 

Jolanda in mei enkele communities bezoeken om daar de levenskwaliteit te verbeteren. 

• Via ons Studiefonds gaan we hun gesponsorde kinderen verder ondersteunen. 

• In Pokhara willen we een betaalbare tandartspraktijk/medisch centrum opzetten.  Om de 

werkingskosten hiervoor te bekostigen zullen we druk op zoek gaan naar nieuwe sponsors. 

• We hopen wat vrijwilligers te vinden om ons educatief en medisch werk aan te sterken. 
 

Plannen in België en nu ook in Nederland in 2024. 

• Diverse Vlaamse en nu een Nederlandse school uit Rotterdam organiseren steunacties waar we ook presentaties 

en workshops gaan verzorgen. Op 29 juni staan we met onze infostand op het Feest in ’t Park in Brugge en elders.   

• Netwerken en samenwerken wordt meer noodzakelijk.  Zo is er de 4de Pijler meeting bij 11.11.11 in Brussel met 

workshops en een toelichting van de Radboud Universiteit die o.a. ons project bezocht met grondige analyses 

van het ontwikkelingswerk van kleine spelers in Nepal.  Stof tot nadenken genoeg.  Meten is weten. 

• In België valt het Ministerie van Financiën ons lastig om verplicht vanaf 2024 rijksregisternummers door te 

geven van onze sponsors.  Wat dan met de Europese privacyregels en alle hacking, phishing waarschuwingen? 

We onderzoeken dit verder via het 4de Pijler netwerk en de grote NGO’s Federaties in België. 

Verder bouwen we zo samen aan een beter en eerlijker verdeelde wereld. 

http://www.project-aasha.webnode.nl/
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Hoe Uw steun dit alles mogelijk kan maken: 

Financiële steun kan door storting op BE14 3800 1081 6783. 

Vanaf €40,00/jaar krijgt u 45% terug via het fiscaal attest. 

 

Samen sterker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen met jullie steun kunnen we ho-

pen ergens een verschil te maken.  

Vrijwillig zonder belangen buiten het 

welzijn van kinderen en hun families. 

Blijf bij ons en versterk ons in onze 

idealen.  Zelfs druppels maken rimpels 

in een oceaan van bergen! 

Groetjes van Paul, Nita, Jolanda, 

Niels, Bhod Raj, Ohm, Jan & het 

Bsure-team met ook Sasina en Shar-

mila en wensen U allen een goede ge-

zondheid en veel geluk. Namasté. 

U bent al sponsor?  Help ons met mond-aan-mond 

reclame of geef onze nieuwsbrief door want wij 

doen immers niet aan betaalreclame! 
 

Wilt U folders of ons uitgebreid educatief en 

workshopaanbod voor scholen of evenementen?  

Op eenvoudig verzoek sturen wij u die graag op. 

Meer info: www.himalayanprojects.org & 

www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW. 

De post wordt duur!  Stuur ons a.u.b. uw e-mail-

adres voor meer en regelmatiger nieuws. 

 

Opslag of geen opslag? 

Niets zo vervelend om uw baas om op-

slag te vragen.  Gelukkig is er in België 

een systeem van loonindexering.  He-

laas is dit voor donaties aan de Goede 

Doelen nog niet uitgevonden. 

Daarom een vriendelijk maar dringende 

vraag aan onze donateurs om hun soms 

jarenlange vaste overschrijving te wil-

len herbekijken en -liefst omhoog- te 

willen opwaarderen.  Dank bij voorbaat. 

We blijven u enorm erkentelijk. 

Keuze te over en  

cumuleerbaar: 

Eénmalige donaties hel-

pen ons Noodfonds spij-

zen voor dringende me-

dische bijstand. 
Sponsor een school-

kind. Dit kan bv. @ 

€25,00 per maand. 

Sponsor onze medi-

sche programma’s.  

Goed voor ieders 

gezondheid. 

Organiseert U een be-

nefiet of speciaal ver-

jaardagsfeest: hiermee 

kunt u ook ons Studie-

fonds spijzen voor edu-

catief materiaal, 

schooluniformen en boe-

ken voor scholen maar 

ook bv. maandverbanden 

voor schoolmeisjes. Maar ook vrijwil-

ligers welkom in 

onze scholen, medi-

sche post of op me-

disch kamp.  Le-

raars, dokters en 

tandartsen. We/Zij 

hebben U nodig. 

En wat nadien? 

Maak ons erfgenaam. 

Eeuwige dank. 

En, op vraag van het Ministerie van Financiën: geef 

ons aub uw rijksregisternummer en/of geboorteda-

tum door.  Dit kan telefonisch of per post/e-mail. 

Onze projecten bezoeken?  

Welkom!  Contacteer ons. 

http://www.himalayanprojects.org/
http://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW

